
 
 
 
Wandeling  ‘Het Stokstraatkwartier door de eeuwen heen’. 
 
Als je praat over de plek van het huidige Stokstraatkwartier, heb je het over (bijna) tweeduizend jaar 
Maastrichtse historie. Opgravingen uit de vorige eeuw hebben namelijk aangetoond dat dit gebied 
vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling ononderbroken bewoond is 
geweest. Na een  bloeiperiode in de zeventiende en achttiende eeuw, 
vervielen Stokstraat en omliggende straten onder invloed van de 
industrialisering  vanaf medio  achttiende eeuw tot een achterstandwijk. 
Een grootscheepse sanering c.q. renovatie tussen 1953 en 1973 heeft 
geleid tot de vorming van het huidige hoogwaardige winkelgebied.  
 
Tijdens deze wandeling bewegen wij ons door de straatjes en over de 
pleintjes van het Stokstraatkwartier en leggen we derhalve slechts enkele 
honderden meters af. Het is het verhaal van de Romeinen, handelslieden, 
renovatieplan, de lang Lies, Pieke oet de Stokstraot en nog veel meer...  
De wandeling zal afhankelijk van de wens van de deelnemers in het 
Nederlands of in het Maastrichts dialect plaatsvinden. De anekdotes uit de 
Stokstraat anno (pakweg) de jaren ‘40 en ‘50 zullen in elk geval in het 
Maastrichts worden verteld, zo komen ze het meest waarheidsgetrouw 
over!  
 
Deze stadswandeling vindt plaats op maandag 4 juni a.s. en op woensdag 6 juni a.s. onder leiding 
van Gilbert Peters. Per wandeling kunnen  max. 25 personen  deelnemen.  Let wel!!  Vol=Vol. 
Deze PV-activiteit staat open voor PV-leden en  max. één introducé. 
 
We verzamelen uiterlijk om 18.00 uur bij het beeldje van Pieke naast La Bonne Femme aan de 
Stokstraat/Graanmarkt. De wandeling eindigt rond 19.30 uur in een gezellige gelegenheid in de 
buurt.  
 
De kosten bedragen € 5,00 per deelnemer.  
Denk eraan: bij aanmelding ga je een betalingsverplichting aan!  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Bestuur PV Stadhoes. 


